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Praktische informatie:
Voor de activiteit van de Louis Paul Boonkring 
op zondag 1 oktober:

Kostprijs: 2,5 euro voor leden en 4 euro voor niet-leden 
(excl. prijs van een metroticket). Lunchpakket meebrengen.

Info: 02 649 35 87 (na 20u)

Voor de activiteit van de Wilde Pedal 
op zondag 15 oktober:

Afspraak: Centraal-station Brussel om 10 uur
(trein van 10:16 u - aankomst Antwerpen-Centraal 
om 10:56 uur)

Voor mensen die met eigen vervoer (en eigen fiets) komen: 
afspraak ingang Meir - Centraal Station om 11 uur.

Kostprijs: weekendbiljet trein Brussel-Antwerpen: 6,80 euro
Fietshuur (bij Fietshaven in Centraal Station): 13 euro
Totaal: 19,80 euro

Rond de middag is er gelegenheid je eigen lunchpakket te 
gebruiken. Voor mensen zonder lunchpakket zijn er voldoende 
eetgelegenheden aan het Zuid.

Wie zonder eigen fiets komt: tijdig inschrijven voor fietshuur!

ZONDAG 1  OKTOBER 2006

Wandelen 
naar Kongo, 

(Louis Paul Boonkring)
BRUSSEL

 ZONDAG 15  OKTOBER 2006

Fietsen naar 
Kongo, 

(Wilde Pedal)

ANTWERPEN
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Wandelen naar Kongo, 
Zondag 1 oktober 2006 van 11 tot 14 uur
BRUSSEL

Toeval of niet, in dit voor Kongo zo belangrijke jaar is er weer 
een interessant boek verschenen van de hand van Lucas  
Catherine: “Wandelen naar Kongo”. Speciaal voor de Boonkring 
gidst Lucas ons langs plaatsen en pleinen  in Brussel en Etter-
beek die verwijzen naar de relatie tussen het koloniale  België 
en het Belgische Kongo. Een ontdekkingstocht even vol met 
verrassingen als die van Stanley!

Vertrekpunt is het Koningsplein, achter het standbeeld van 
Godfried van Bouillon, onder het afdak van Sint-Jacob-op-
Koudenberg. We wandelen voorbij  het Koninklijk Paleis, rond en 
door het Warandepark, en dan sporen we met de metro naar het 
Jubelpark. Hoog op de arcades, met een buitengewoon zicht op 
de  stad, doet Catherine verder het verhaal van die belangrijke 
bladzijde uit onze vaderlandse geschiedenis.

Tijd voor het meegebrachte lunchpakket.

Op de grens van Brussel en Etterbeek zal Lucas Catherine 
de historische woorden “Mister Custers, I presume?” mogen 
uitspreken, want hier sluit Raf Custers zich bij ons aan. Custers 
brengt als directe getuige verslag uit van de eerste verkiezingen 
in Kongo en schetst een beeld van de politieke situatie van het 
grote, rijke, en dus belaagde Kongo.

Afspraak aan het Koningsplein in Brussel om 11 uur.

Over de gidsen:

Lucas Catherine:
Reiziger en Brusselaar, thuis in de stad en in den vreemde. 
Schrijver van een hele rits boeken over de Arabische wereld. 

Bij EPO verschenen:  
3x weg van Zanzibar
Ik wist niet dat de wereld zo klein was
Islam voor ongelovigen
Keukens aller landen
Palestina
De reïncarnatie van een atheïst
Rijstpap, tulpen & jihad
Twee Arabieren of de Parabel van de Artisjok
Verre kusten van verlangen
Wandelen naar Kongo

Raf Custers:
Journalist (o.a. bij TV-Brussel van 1993-1999); auteur van 
‘Blinde cargo’ en van ‘Media-activisme’, reporter over oorlogen 
in Afrika en de verzetsbeweging in Kongo.  
Maakte ook TV- en videoreportages o.a. over Sans Papiers en 
opnieuw over Kongo.

De eerste verkiezingsronde aldaar maakte hij ter plekke mee, 
hij volgde de campagnes, de manier waarop de overheid 
geprobeerd heeft om zoveel mogelijk mensen te motiveren en te 
informeren, hij observeerde de politieke  ‘spelletjes’, de desin-
formatie. Een getuigenis uit eerste hand van een geïnformeerd 
man.

Leopold II 
Zondag 15 oktober 2006 vanaf 10 uur
ANTWERPEN

Antwerpen heeft veel meer met Kongo te maken dan we zouden 
denken. Zo liepen er in de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw 
zoveel vertrekkende of terugkomende kolonialen en hun familie 
heen en terug tussen Centraal Station en Suikerrui, dat de 
Antwerpenaren de route over Keyserlei, Teniersplaats, Meir, 
Groenplaats, Suikerrui ... de “weg naar de Kongoboot” noemden.

Leopold II vond evenwel dat Antwerpen aanvankelijk weinig 
interesse had voor Kongo. Toen “zijn Kongo Vrijstaat” in oktober 
1908 tot Belgische kolonie werd omgedoopt en er een jaar later 
ook in Antwerpen feestelijkheden werden gehouden voor “de 
naasting van Kongo aan België”, zei de vorst in zijn feestrede: 
“Weinig mensen begrijpen wat uit onze kolonie kan getrokken 
worden... Kongo is rijker dan u denkt ... Leve de welvaart van 
Antwerpen.”.

Het enige echte Kongobeeld dat Antwerpen rijk is, is de Kongo-
zuil in het stadspark. In het Albertpark staat dan weer het beeld 
van Camille Coquilhat, naar wie ook een straat is genoemd in 
Etterbeek.

En op het Zuid liggen het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten en de Leopold De Waelplaats, twee blikvangers op de 
Wereldtentoonstelling van 1894 in Antwerpen. Voor het museum 
werd het Kongolese dorp Vivi - aan de Kongostroom bij Matadi 
- tentoongesteld als Vivi aan de Schelde, inclusief een 
honderdtal Kongolezen.

Samen met gids Michel De Sadeleer fietst de Wilde Pedal naar 
de bronnen van de Kongo  ... aan een andere Stroom.

Afspraak in het Centraal-station van Brussel om 10 uur.

Fietsen in de sporen van
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